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Wij zijn een groep ‘Donkenaars’ die in 2012 besloot een samenkomst te 
organiseren met makkers, kameraden en vrienden die ooit betrokken 
zijn geweest met de lagere school in de Pastoor Goetschalckxstraat, de 
meisjesschool in de Prinshoeveweg, met de Chiro in de Jozef Ickstraat, 
Sint Michielscollege, of met andere (jeugd)verenigingen, en die rond de 
periode 1946-1953 geboren werden.

Het is de bedoeling van deze groep om – zonder enige verplichting - een 
tweetal keer per jaar mekaar te ontmoeten tussen pot en pint, of om  
bepaalde activiteiten te organiseren.

De Boys & Girls van Ekeren-Donk



2012 – oktober – reunie Hof de Bist

Een van onze eerste samenkomsten, nog geen talrijke groep, wel 
wat bekende gezichten... 



2013 – november – reunie Hof de Bist

Een jaar later, al wat méér volk...en met muziek...



19 oktober 
2014

Een groots 
evenement in gans 
de Donk, vele 
honderden 
aanwezigen.



19 oktober 2014

Kijk op de Wijk

Op initiatief van 
de stad 
Antwerpen en het 
district Ekeren 
wordt op zondag 
19 oktober 
Ekeren-Donk in 
de kijker gezet 
met het project 
“Kijk op de Wijk : 
Ekeren-Donk”.



Er was enorm veel belangstelling – een groot sukses voor héél de Donk



Er was enorm veel belangstelling – een groot sukses voor héél de Donk



Enkele van de 
aanwezigen die we nu al 
dienen te missen.



Vele activiteiten: eten, drinken, spelen, cultuur, geschiedenis....



2015 - Wibrin

Onze 1st. Uitstap naar de Ardennen, met bezoek aan brouwery La Chouffe

Wibrin, de 
woonplaats van 
Marie-Louise Tiest.
Onze jaarlijkse 
bestemming.



2015 - Wibrin

Er werd lekker gegeten en gedronken, maar ook flink gewandeld !



2015 - Filmavond

Onze 1st. Filmavond in de Nobele Donk, onder grote belangstelling.



Juni 2016

Een mooi gebaar 
van respect en 
dankbaarheid.

Prachtig initiatief.



De Boys & Girls hebben een bloemenkrans bezorgd.
Een mooie herdenking met een gepast kunstwerk.



2016 – maart – bunkerwandeling Kapellen



2016 – oktober – spoorfietsen in Kapellen



2016 – oktober – spoorfietsen in Kapellen



2016 - Wibrin Onderweg

Follow the leader

Gezonde ontspanning



2016 - Wibrin

Middagpauze tijdens de wandeling met pick-nick



2016 - Wibrin Rusten
Eten
Drinken
Gezellig samen zijn
Méér moet dat niet zijn !



2017 – Brasschaat – Gunfire Museum



2017 – Brasschaat – Gunfire Museum



2017 - Wibrin

Grotten van Remouchamps



2017 - Wibrin

Eten in de 
gemeentelijke 
feestzaal van 
Wibrin

De Méander

Onze 
Kok

De 4 Leo’s

A Chouffe



2018 – Kolonie Wortel wandeling

Onder de 
deskundige 
leiding van onze 
gids Stan.



2018 – september – Bizondag Chiro

Bij ons 
zag het 

er 
ietwat 
anders 
uit !



De 
BIZON 
werd
plechtig 
van het 
oude 
naar het 
nieuwe 
Chiro 
lokaal 
gebracht



Eén groot feest die dag !



2018 - Wibrin

Met bezoek 
aan een 
leisteenmijn



Lunchpauze in Samrée bij een 
chocolade fabriekje



Het 
kwismaster 
duo



2019 – januari – stadsbezoek Antwerpen



Het oog van de expert !



2019 – juni – uitstap naar Ieper



Gezellig 
samenzijn.

Indrukwekkend !



2019 - Wibrin

Bezoek 
aan 

brouwerij 
LUPULUS

Santé !



Tussenstop 
met 

traditionele 
hapjes en 
drankjes



Tussenstop in Samréé, 
halverwege...aan het chocolade 
fabriekje...lekkere plek...

Vertrek en finish van de 
wandeling in La Roche



2020 – 30 januari – wandeling Kalmthoutse Heide



2020 – januari – wandeling Kalmthoutse Heide

Onze bekwame gids En wat geschiedkundige uitleg erbij 



2020 – januari – wandeling Kalmthoutse Heide

“ ‘t ga seffes regenen “ 



2020 – 30 januari – wandeling Kalmthoutse Heide



DE BOYS & GIRLS VAN EKEREN-DONK DANKEN U VOOR UW AANDACHT !
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